
Donderdag 7 maart 2024:  

Filosoof en schrijver  

Martha Claeys over 

'Trots. De filosofie van een emotie' 

Wij begroeten je graag! 
 

 

 

 

Trots lijkt iets voor mensen met grote 

ego's, voor personen die snel gekrenkt zijn 

en voor opscheppers die op sociale media 

geen maat kennen. Wie trots is, plaatst 

zichzelf te veel in de kijker. Maar trots ligt 

ook ten grondslag aan emancipatie en kan 

een krachtig wapen zijn bij protest. 

 

Met trots kun je jezelf beter op waarde 

schatten. Meer ruimte voor sommige 

vormen van trots kan de sleutel zijn tot 

sociale rechtvaardigheid.  

 

Filosofe Martha Claeys (1994) zal in het 

Filosofisch Café Dronten onderzoeken wat 

de betekenis van trots is en laat zien dat 

deze emotie juist in onze woelige tijden 

van groot belang is.     

 

 

 

Wees erbij op 7-3-’24 van 19.30 tot ca. 22.00 uur 

 

Locatie: Odd Fellowhuis, De Ketting 6, Dronten  

Meld je aan via info@filosofischcafedronten.nl  

 

Entree: € 7,50 p.p.   

€ 2,50 p.p. voor scholieren & studenten 


